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Woensdagmiddag 29 oktober, de kanti-
ne in Kijkduin, ruim vijftig genodigden
wachtten in spanning af. De bekend-
making van de nieuwe naam zou bijna
plaatsvinden. Hoe heten we vanaf
januari? En... wie gaat er met de hoofd-

prijs naar huis?

Hendrik Beelen, raad van bestuur,
sprak eerst zijn bewondering uit voor
iedereen die had meegedacht over de
nieuwe naam. “We zijn enorm verrast
door de vele creatieve reacties. Veel
mensen voelen zich blijkbaar betrokken
bij onze organisaties. De nieuwe naam
staat symbool voor wat ons verbindt
met elkaar. Voor waar wij als organisa-

tie voor staan.”

Genomineerd

Zijn collegalid van de raad van bestuur
Guus van Weelden nam het publiek mee
terug in de tijd. “In juni schreven we een
wedstrijd uit. Ruim dertig mensen deden
zo’n tachtig suggesties. In augustus
maakten we een voorselectie van zeven
genomineerden. Maar de naam zat er
niet bij. En net toen we een besluit
zouden nemen, kwam één van onze
medewerkers naar me toe. ‘Tk heb ‘m?’,

zoals ze zelf zei. En dat werd ‘m ook.”

‘And the winner is...’
Onder luid applaus nam Paulien van

der Linde, poortfunctionaris semi-

Prijsuitreiking

De Compaan

muraal, haar prijs in ontvangst. Zij
bedacht ‘de Compaan’. Paulien: “De
Compaan betekent kameraad, compag-
non. Voor mij staat de naam voor hoe
wij met z'n allen de zorg aan onze
cliénten moeten vormgeven. Samen,
met respect voor elkaar.” Paulien - in

de wandelgangen inmiddels bekend als

mevrouw Compaan - was blij verrast
met haar prijs, een reischeque ter waar-
de van 1.250 gulden. Waar de reis
heengaat, kon ze niet meteen besluiten.
Waar ook ter wereld, we wensen je
veel plezier, Paulien! En... stuur je een
kaartje aan de Compaan?

Karin Hiralal

Paulien van der Linde krijgt de hoofdprijs voor het bedenken van de naam
de Compaan. (foto: Lucia Berg).



