
Restaurant D rus feestelijk geopend 
 

 

Op woensdag 11 april 2007 was het een drukte van belang in 

Zorgcentrum Rubroek. Buiten stond de orgelman en wapperden 
ballonnen in de wind. De hal en het terras waren gevuld met 

mensen, de meeste met een cocktail in de hand. Om de deur van het 
restaurant zat een enorme roze strik. De spanning steeg en eindelijk 

was het zover…………………… 
 

Om 14:00 uur werd D rus officieel geopend! 

De opening geschiedde door niemand minder dan Bert Kuizenga. De 
strik werd doorgeknipt en buiten knalden de slingers de lucht in. De 

nieuwe naam van het restaurant werd onthuld, D rus.  
Genodigden stroomden D rus binnen en zochten een plekje, binnen 

of op het terras, in de ‘pannenkoektent’ of toch maar in de hal.  

Eenmaal een plekje gevonden kon het genieten beginnen. Tv-kok Ad 
Janssen verzorgde de inwendige mens. Hij maakte al pratend 

heerlijke hapjes en medewerkers deelden die rond. Bert Kuizenga 
praatte het geheel informeel aan elkaar. Van tijd tot tijd werd onder 

de aanwezigen een dinerbon verloot, die garant staat voor een 
heerlijk diner in D rus op een rustiger tijdstip. 

 

Tussen de proeverijen door toonden de medewerkers uit de keuken, 
de gastvrouwen en de huismeesters al swingend hun bedrijfskleding. 

Zij kregen een welverdiend applaus. 
 

Ook aan de kinderen was gedacht. Zij konden heerlijke 
pannenkoeken versieren met allerhande lekkers.  

 
Rond de klok van vier uur sloot de waarnemend bestuurder het feest 

af. Zij bedankte iedereen hartelijk en zette nogmaals de 

medewerkers van de bar/toko en keuken in het zonnetje met een 
grote zilveren bokaal. 

 
 
 
 


